“Het leven was fantastisch, voor mij is het nu klaar.”

We hebben afscheid moeten nemen van onze stoere, sterke,
zorgzame en ontzettend lieve moeder, oma en omi.
Wat heeft zij voor vele de wereld mooier gemaakt.

* De Koog, 6 april 1947 1 Den Burg, 11 april 2026

Steven in liefdevolle herinnering
<& Steffie

Stefan en Jolanda
Stefanie en Kevin
Claudia en Sijb, Dien, Pim
Aron en Tessa

Monica en Pieter-Jan
Samantha en Arjen, Joost, Benjamin, Sophie
Richard en Pascha
Melinda en Jorrit

Op dinsdag 14 april verlaat Rietje haar kamer. We willen een erehaag maken
om 09.00 uur bij de Gollards. Vervolgens vertrekken we richting de boot
van 10.00 uur. Op de havenmond zwaaien we de boot uit,

Monica en Stefan brengen haar naar Schagen.

Correspondentieadres: Hogereind 40, 1793 AH De Waal.



