
  
Voor wie leeft in eenvoud, is het leven eenvoudig. 

 
In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons is geweest, nemen wij afscheid van 
onze vader, schoonvader, opa en overgrootopa 
 

 

 

 
 

   


