
Eeuwig rollen de golven op het strand 

Eb en vloed maken het ritme van de zee 

Altijd denken we aan jou 

We geven je aan de golven mee 

 

Na een kort ziekbed is mijn lieve man en onze  

geliefde vader en opa overleden. 

Hij stond voor zijn gezin. 

 

Franciscus Xaverius Dreesens 

Frans 

De vuurtorenwachter van Texel 

Sneek,                                                                                              Texel, 

 24 april 1943                                                                                 10 juni 2021 

 

 Els Dreesens-Scholten 

  Frans Dreesens jr. 

  Erna Dreesens-Schut 
   Ross 

   Frans 

  Tanja Dreesens 

  Timon Knigge  
   Marle 

   Nannerl 

   Iza 

  Petra Bos-Dreesens 

  Ruud Bos  
   Ruud jr. 

   Annet 

  Margreet Dreesens 

  Michiel Dreesens 

 

Vuurtorenweg 186 

1795 LN  De Cocksdorp 

 

Frans is overgebracht naar de Strandkamer van ‘Uitvaartcentrum Texel’, 

Bernhardlaan 147 te Den Burg. 
 

Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 15 juni van  

19.00 tot 20.00 uur in het uitvaartcentrum. 
 

Het afscheid van Frans vindt in besloten kring plaats. 


