We wisten dat dit moment zou komen, maar het maakt het niet minder zwaar.
Nu rust je eindelijk in vrede.

We zullen je missen, voor altijd in ons hart.

Echtgenote van Abraham van Dijk 1 20-4-2024

Grijpskerk, Texel,
* 22 november 1941 T 17 april 2026

Johan en Anita
Jasper

Ewoud en Monique
Ylse en Brian, Mees
Jeroen
Emiel

Marjan en Erik
Melanie en Symon, Levi
Carla en Luke, Nan
Dirk

Dide is thuis in de Schuttehof, Verzetstraat 81L te Den Burg, waar wij als familie
graag de laatste dagen met haar samen willen zijn.

Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 21 april van 19.30 tot 20.30 uur in
de Maartenskerk, Kerkstraat 2 te Oosterend.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op woensdag 22 april om 13.30 uur in
de Maartenskerk. Aansluitend begeleiden wij Dide naar haar laatste rustplaats bij
Bram op de begraafplaats bij de kerk.

Na afloop van de begrafenis komen wij samen in dorpshuis De Bijenkorf,
Mulderstraat 37 te Oosterend, waar tevens gelegenheid is tot condoleren.

Correspondentieadres:
Marjan Kalverboer-van Dijk, Trompstraat 64, 1792 BL Oudeschild.



