
 
 
 

In zijn hoofd en op zijn schrijfblok  

liet hij steeds nieuw ideeën rijpen die  

hij vervolgens als pasklare adviezen   

tot ieders tevredenheid verstrekte. 

 

Een eenmansdenktank was hij,  

voelde perfect aan wat de mensen 

bezighield en wist dat een grap soms 

alle beslommeringen kan oplossen.  

 

Zijn sterke geest moet zijn lichaam  

geïnspireerd hebben tot het overleven  

van een paar bijna fatale aanslagen,  

maar nu is Ruud dan toch geveld. 

 

Zevenentachtig: vele blocnotes vol.  
 

                                         Zwager Theun de Winter 

 

 

 

 

 

 

Hij die altijd met ons meedacht, is met onvermijdelijke traan, genoegzaam van ons heengegaan. 
 

Trouwe echtgenoot, onze lieve vader, schoonvader en opa 

 

Rudolph Wilhelm Kalusche 
Ruud 

Amsterdam,                                                                                                                              Texel,   

 21 februari 1939                                                                                                     11 april 2026 

  

 

 Cathrien de Winter-Kalusche †  

  

 Maarten en Dan, Jules 

 Anton en Nancy, Guusje, Rijk 
 

 

 

 

Ruud is overgebracht naar de Landschapkamer van Uitvaartcentrum Texel, Bernhardlaan 147 te Den Burg. 
 

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 15 april van 19.30 tot 20.30 uur in ‘Restaurant Het Kompas’,  

Herenstraat 7 te Den Hoorn. 
 

We nemen afscheid van Ruud op donderdag 16 april om 13.30 uur in de Burght kerk aan de Binnenburg te Den Burg. 
 

Na afloop van de plechtigheid nodigen wij u uit met ons samen te komen in ’t Schoutenhuys, Groeneplaats 14 te Den Burg. 

 

De crematie zal in stilte plaatsvinden. 

 

Correspondentieadres: Fam. Kalusche, Julianastraat 3, 1791 AK  Den Burg     


