
 
 

Als leven lijden wordt, 

komt de dood als verlossing. 

 

Achter ons liggen zovele onvergetelijke jaren. 

Voor mij ligt de leegte van de toekomst,  

die ik met steun van allen die hem lief waren  

probeer weer kleur te geven zoals mijn dierbare man Dirk dat zou willen 

 

 

Tietjerksteradeel,                                                                                      Den Helder, 

 21 juli 1952                                                                                       4 maart 2024 

 

 

Willemien van der Meer-Klein Bruinink 
 

 

 

 

 

Mulderstraat 9 

1794 AA  Oosterend 

 

 

 

Dirk is thuis, waar ik graag de laatste dagen met hem samen wil zijn. 
 

Er is gelegenheid tot condoleren op zaterdag 9 maart van 19.30 tot 20.30 uur  

aan huis. 
 

We nemen in beslotenkring afscheid van Dirk. 

 

De crematie zal in stilte plaatsvinden. 

     


