
" I wandered lonely as a cloud.  
That floats on high o'er vales and hills. 

When all at once I saw a crowd, 
A host, of golden daffodils; 

Beside the lake, beneath the trees, 
Fluttering and dancing in the breeze." 

 
 

Na een soms moeilijk, maar altijd rijk en avontuurlijk leven is rustig overleden  
onze lieve vader, broer en zwager 

 

Willem Zadeits 

Wim 

Sinds 2019 weduwnaar van Tinie Zadeits-Raven 
 

 15 december 1939                                                                                               24 mei 2023 
 
 

 Cynthia 

 Willem 

 Lidy Kuijper-Zadeits 
 Paul Kuijper, in herinnering 
  Elise en Edwin 
  Chantal en Robert 
  Benno en Andrea 

 Tineke Zadeits-Fris 
 Paul Zadeits, in herinnering 
  Pauline en André  
  Hedy en Peter 

 Anneke Raven-van der Schans 
 Jan Raven, in herinnering 
  Miriam en Kees 
  Germa en Sander 
  Klaas en Christa 

 De kinderen van de neven en nichten 

 

 

Noordwester 11 
1791 HD  Den Burg 
 

 

Wim is overgebracht naar de Landschapkamer van Uitvaartcentrum Texel, 
Bernhardlaan 147 te Den Burg, waar geen bezoek. 
 

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. 
 
 
Correspondentieadres:  
Cynthia Zadeits, Havikshorst 191, 1083 TS  Amsterdam. 

 

 


